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Ze had haar les goed voorbereid. Bijbelse geschiedenis in groep 4 van de basisschool. Ook 
over het doel van haar vertelling had ze nagedacht. Twee had ze er opgeschreven. 1. De 
leerlingen weten dat er niks gebeurt zonder dat God het wil. 2. De leerlingen weten dat God 
ook altijd voor ons zorgt.  
 
De inhoud van de les was het verhaal over David en Saul uit 1 Samuël 18. Van de vorige dag 
wisten de kinderen nog dat de Heer Saul een kwade geest had gestuurd. En nu ging het verhaal 
verder. De juf vertelde dat Saul jaloers werd op David en hem wilde doden. Allerlei plannen 
bedacht Saul. Maar het lukte hem niet, omdat God David hielp. Want hij wilde niet dat David 
gedood zou worden.  
 
Niet alleen de kinderen hingen aan haar lippen! Met veel aandacht volgde ook ik het verhaal van 
deze stagiaire. Doel 1 vlocht ze door haar vertelling. Doel 2 wilde ze bereiken door een 
klassengesprek erna.  
Ik woonde de les bij als stagebegeleider. Na afloop konden we samen concluderen dat ze haar 
doelen goed in het oog had gehouden. Maar het waren geen doelen waar je in één les mee klaar 
bent. Zulke doelen gaan je hele leven mee.  
 
David  
Thuis, op mijn bureau, lagen de thema-artikelen van deze Wegwijs. Over Gods wil en toelating. 
Ik was net bezig met mijn Op Weg. De bijbelles van die ochtend paste er precies bij. De doelen 
van de juf-in-spé ook. Er gebeurt niets zonder dat God het wil. En hij zorgt altijd voor ons. Wat is 
het leven van David vol geweest van beproevingen, moeiten en lijden. Wat is hij ook voor 
verschrikkelijke verzoekingen bezweken! Toch was hij ‘de man naar Gods hart’! Waarom hield 
God Satan niet bij David weg? Hoe kan het dat God een kwade geest naar Saul stuurde? Waarom 
brengt de Heer moeiten in ons leven? Waarom laat hij toe dat er zulke vreselijke dingen 
gebeuren? Waarom laat hij toe dat Satan ons verzoekt? Is dat allemaal zijn wil? Het zijn 
misschien wel de moeilijkste vragen die je als kind van God kunt hebben.  
 
Beproevingen en verzoekingen  
Wij maken meestal onderscheid tussen beproeving en verzoeking. Beproeving noemen we dan 
allerlei verdriet en lijden dat in ons leven komt. Daar ging de vorige Wegwijs over. Verzoeking 
gebruiken we als het woord voor verleidingen van Satan. Als je daarover nadenkt, kom je vanzelf 
uit bij de Here Jezus.  
Want ook in het leven van Jezus zijn zware beproevingen en verzoekingen geweest. Waarom 
moest zelfs hij door Satan verzocht worden? Waarom moest hij zo vreselijk lijden? 
Onuitsprekelijke angsten. Smarten. Verschrikking. Helse kwellingen. Als we zover zijn gekomen 
in ons denken, weten we ook wel wat antwoorden. Het was om onze zonden. Het was om Gods 
verlossingsplan. Zo liet hij Gods liefde voor ons zien. En zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de 
wil van zijn Vader. Hij heeft alle beproevingen doorstaan. En voor geen enkele verzoeking is hij 
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bezweken. Nooit ging hij in op de verleidingen van Satan. Zo heeft hij ten slotte Satan 
overwonnen.  
 
Vluchten naar Jezus  
En dan weten we ook weer wat hij voor ons heeft bereikt. Nu kan hij ons te hulp komen als wij 
verzocht worden. Elke keer als je verzocht wordt, mag je aan hem denken. Mag je naar hem 
vluchten. Hij geeft je bescherming en hulp. Wat jij zelf niet kunt, kon hij wel. Hij heeft het laten 
zien. En hij kan het nog steeds. Hij wil je helpen. Iedere keer als plotseling die verkeerde 
begeertes in je oplaaien. Je felste aanvechtingen. Dat kan van alles zijn. Eerzucht, ijdelheid, 
gierigheid, seksueel verlangen, wraakgevoelens, verlangen naar macht. Praat jezelf niet aan dat 
het heus zo erg niet is. Daar zijn we heel handig in. Voor mij… in mijn situatie… die is toch wel 
anders dan bij anderen… en trouwens, God is toch genadig? Hij vindt het heus niet zo erg!  
Het zijn de fluisteringen van de vader van de leugen! Luister er niet naar. Maar vlucht ervoor 
weg! Vlucht naar de Here Jezus! Houd hem in je gedachten. Hij is er altijd! Zie zijn gekruisigde 
lichaam voor je. Als je op zo’n moment je voorstelt hoe hij aan het kruis hing. Alles heeft hij 
doorstaan. Voor jou. Diezelfde Jezus is niet ver weg. Hij is door een hechte band met je 
verbonden. Hij woont zelfs in je. En hij heeft gezegd: ‘Je hebt geen verzoekingen te doorstaan die 
niet te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat je boven je krachten wordt verzocht: hij 
geeft je mét de verzoeking ook de uitweg, zodat je haar kunt doorstaan.’  
 
God ervaren  
Je mag weten dat je zo iedere verzoeking kunt overwinnen. Niet door je eigen kracht. Door de 
kracht van Jezus, jouw Heer, worden al je verkeerde begeerten gekruisigd, gedood en begraven. 
Ze regeren je niet meer. Je oude mens sterft. Je nieuwe mens staat op. Dan ga je je leven aan 
Christus offeren. Als een offer van dankbaarheid. Je ervaart zo elke dag meer de kracht van God. 
En de vrede met hem, door het kruis van je Heer en Heiland.  
 
Zonder ervaring van die kracht van God kan niemand christen zijn. Ervaren worden alleen 
kinderen van God, die volharden. Wie niet volhardt, ervaart ook niets. ‘Als God iemand die 
ervaring wil geven, stuurt hij hem aanvechting,’ zei Luther. Zo beproeft God ons geloof. En elke 
overwonnen aanvechting is al een glimpje van de grote overwinning die komt. We kijken ernaar 
uit! We worden er langzaam maar zeker voor klaargemaakt. Zo groeit met de beproefdheid de 
hoop.  
 
Doel  
Nee, er gebeurt niets zonder Gods wil en toelating. De Bijbel leert het ons. Satan is in alles wat 
hij wil ondergeschikt aan God. In het bijbelboek Job lees je dat heel duidelijk. Satan heeft wel 
macht. Veel macht zelfs. Maar alleen waar God hem die macht laat. En voor zover God het 
toelaat. God gebruikt hem om zijn plan van verlossing uit te voeren. Daar is Satan bij nodig. 
Tegen zijn wil werkt hij daaraan mee. Want door zijn aanvallen blijkt het geloof van Gods 
kinderen. Hun vertrouwen op God. Hun volharding. In de kracht van hun Heer houden ze vol. Ze 
zijn door hem gekocht en betaald. Ze bezwijken niet in verzoekingen. Hun oude mens wordt 
meer en meer gekruisigd. Dwars door alle beproevingen heen, blijven ze op God hopen. Door 
zijn kracht zoeken zij wat boven is. En hij maakt hen klaar voor zijn nieuwe aarde.  
 
We weten dat God aan zijn doel werkt. Ons hele leven is Hij daarmee bezig.  
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Het lijkt wel wat op stagelopen. Jouw Vader is bezig je mooi te maken. Steeds mooier. Hij maakt 
jou op je allermooist. Zoals hij je heeft bedoeld. Voor straks. Voor bij hem thuis.  
 

Heer, ik wil uw Liefde loven  
al begrijpt mijn ziel u niet.  
Zalig hij die blijft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
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